Zomerse traktatie

Onlangs vond ik tussen mijn e-mail foto’s van Japanse duizendknoop met grote gaten in het
gebladerte. Ergens zat ook een rups. En dan begint het wensdenken...

Zou het? Zou het echt zo zijn dat deze rups zich tegoed heeft gedaan aan bladgroen van de
Japanse duizendknoop? Zou de eerste natuurlijke vijand van deze nietsontziende woekeraar
zich hier presenteren? Dét zou goed nieuws zijn, zeg!

Een geraadpleegde nachtvlinderkenner reageerde nogal zuinig. De rups op het blad was
een kleine voorjaarsuil (Orthosia cruda), een algemeen voorkomende soort die heel graag
op eiken vertoeft en na buien massaal uit de boom kan vallen.

En die eiken staan er. Ook aangevreten. Het gatenpatroon in de Japanse duizendknoop
doet de nachtvlinderspecialist eerder denken aan natuurgeweld dan aan rupsenvraat. Het is
dus waarschijnlijker dat de bladeren zijn doorboord door hagelstenen. Jammer.

Als de rups hem niet lust, de hagelstenen hem niet plat krijgen, dan hakken we hem toch
zeker zelf in de pan?!

Want van die jonge Japanse scheuten kun je heerlijk Duizendknoop-ijs maken. Doe ruim
een kilo scheuten, een liter water en een flinke schep suiker bij elkaar en laat pruttelen op
het vuur. Dan afkoelen en in de diepvries. Zie het recept van keukenprinses Yvette van
Boven.

(https:/lwww.vpro.nl/programmas/koken-met-van-boven/lees/recepten/alle-
nagerechten/duizendknoopijs.html?_sm_au_=iVVk6QgHMNK4g7js)

Aan de slag en smullen maar!



